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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mejuffrouw

MARIA VERAART

Echtgenoote van den Heer
Alphonsus Joannes van der Vloet

Lid van het H. Bloed en andere Broederschappen
gehoren te Oud-Vosmeer 17 September 1892 en
overleden te Prinsland (Dinteloord) 6 Jan. 1939
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervemden
Een zorgzame moeder is vaun ons heengegaan.
Een moeder, die leefde voor God, voor Kerk, voor

maatschappij, voor huisgezin.

Zulke moeders zijn onmishaar, en toch heeft God
anders beslist.

Waarom? Dit is een moeilijke vraag, waarop wij
het antwoord schuldig blijven.

Laten wij ons echter troosten door de gedachte,
dat God haar geroepen heeft als belooning voor
haar verdienstelijk werk; want als echte vrouw
heeft zij geleefd, onderdanig aan haar man in alles;
als flinke moeder, zich steeds opofferend voor haar
tien jeugdige kinderen; als degelijk christen, al de
geboden Gods stipt opvolgend en niet strijdend
tegen Zijn natuurwet.

Door de kracht van den Heer heeft zij er naar
gestreefd zielen te verwekken voor den hemel.

Leven heeft zij voortgebracht om zelf het leven
te verlaten.

Hoe welgevalliz moeten haar offers zijn voor den
Schepper van het heelal 3!

Toch vraagt zij nog nederig ons vurig gebed en
spreekt tot haar wederhelft en kroost:

Dierbare Echtgeuoot, vergeet toch nooit mijn
kommervolle dagen en nachten in de nog grootere
offers, die thans van u gevraagd worden.

Lieve kinderen, bedenk te allen tijde, wat ik
voor u gedaan en geleden hebt; troost mij door
uwe helofte om met vereende krachten uw zwaar
getroffen vader te steunen.

Lieve Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust




