


Ter herinnering aan

EMIEL PETER WILHELM VERDUIN

Ons zoontje en broertje Emiel werd geboren
te Heerlen 12 mei 1975, enkele maanden later
ging hij van ons heen op, 4 december, in het
ziekenhuis van Kerkrade.

Teer en broos is ook het jonge leven. Zoals
een fijn plantje is het kwetsbaar. Onder het
waakzaam oog van zijn ouders en omgeven
door hun liefde en goede zorgen groeide de
kleine Emiel op. Hij was de vreugde in het
gezin, totdat een ziekte noodlottig werd. Nu
is hij bij God, spelend voor Zijn Aanschijn.

O, Jesu, 't Zielken dat

Gij ons geschonken hadt,
als echtelijken zegen:

hoe is 't uit onze schoot
zoo schielijk, door de dood,
gerukt en weggedregen!

De dood en kent geen leed,
zij zeisent immer wreed

en zonder mededoogen;
geen troost en wete ik, geen:
Gij Jesu zult alleen,

Gij kunt onz’ tranen droogen.

Guido Gezelle, 1888



