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Gedenk in uwe gebeden de ziel van
Johannes Verhagen
Echtgenoot van Maria Késter

Geboren te Wassenaar 25 September 1911 ; over-
leden, voorzien van de Genademiddelen der
H. Kerk, in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Leiden
10 Mei 1957. Na de H. Uitvaartdienst in de
Parochiekerk van de H. Laurentius te Voorschoten
had op 13 Mei d.a.v. de begrafenis plaats in het
familiegraf op het R.K. Kerkhof aldaar.

In de volle kracht van zijn jaren, nog vol toe-
komstplannen, riep God hem weg uit dit leven.
Hij was gelukkig met de vrouw, die God hem
geschonken had en zo gaarne was hij bij haar
gebleven tot in hoge ouderdom. Maar . . . God
had anders beschlkt en we moeten ons deemoedig
aan Gods H. Wil onderwerpen. Deze dood laat
een grote leegte achter, vooral in het hart van
haar, die hem nu zo node missen moet. Gelukkig
waren ze samen; maar dit geluk is wreed ver-
stoord. Moge God aan zijn vrouw de kracht
geven om dit zware offer geduldig te aanvaarden.
God, wees Uw dienaar Joannes genadig; moge
Uwe barmhartigheid hem de weg wijzen naar de
eeuwige vrede,

Dierbare vrouw, heb dank voor je goede zorgen;
vertrouw op God en zoek bij Hem uw troost.
God zegene u. Tot weerziens.

Onze Vader — Wees gegroet.
Mijn Jezus, barmhartigheid.
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