Zoo lief heeft God den mensch gehad
dat Hij Zijn eenigen Zoon niet heeft
gespaard. (Joh. 111.14)
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Gedenk in Uw gebeden
Maria Anthonia Verhamme

weduwe van
Gerard Leclair

geboren te Aardenburg (Zeeland) 1 Aug. 1899,
overleden te Heerlen in het St. Jozefziekenhuis
23 November 1946 na voorzien van de H. H.
Sacramenten der Stervenden. 27 November was
haar Uitvaart in de Rectoraatskerk H.H. Mar-
telaren van Gorkum, haar begrafenis op het

R.K. Kerkhof te Voerendaal.

Als Moeder en echtgenote vol toegewijde liefde
en rusteloos werken voor haar gezin, blijft deze
dode onvergetelijk leven in de dankbare her-
innering van al haar dierbaren.

Haar leven teerde weg in smart en haar jaren
in zuchten; want met Christus is zij aan het
kruis gehecht, wetend, dat wie deelgenote is van
Zijn lijden, ook deel zal hebben in Zijn wver-
troosting. Haar nagedachtenis is een lichtend
voorbeeld van trouwe plichtsbetrachting en Chris-
telijke rechtschapenheid voor allen, die haar be-
wenen en een zoete troost van zekere verwachting
op een gelukkig weerzien!

Dierbare kinderen, Moeder heeft u verlaten,
haar liefde blijft bij u. Blijft braaf en bewaart
de liefde onder elkaar. Bid voor mij. Vaarwel
tot bij God.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.




