


Een dankbare herinnering aan

Jan Verreck

echtgenoot van

Paula Verreck - Voncken

Geboren te Rimburg, 10 mei 1939
Overleden te Hunsel, 7 februari 2008

Na een plechtige uitvaartdienst op 13 februari in de parochiekerk van
de H. Jacobus de Meerdere te Hunsel hebben wij Jan te rusten gelegd
op het parochiekerkhof aldaar.

De zes-wekendienst zal plaatsvinden op zondag 30 maart
om 09.00 uur in bovengenoemde kerk.

Wij danken u voor uw steun en betrokkenheid.
Paula
Paula en Huug
Jessica, Andreas

Een levensgenieter in hart en ziel, een lieve echtgenoot, een vader en
opa uit duizenden, een vriend en broer om te koesteren, steun en toeverlaat
voor velen; het is onvoorstelbaar dat jij er niet meer bent, lieve pap.

Alles wat je deed, deed je vol overgave en met vertrouwen in de
uitkomst; de zorg voor mam, de kinderen en je vrienden, je werk
vroeger in de koeel en op de pannenfabriek, je verenigingswerk nu, je
hobby’s jagen en wandelen. Je pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella heeft een diepe indruk op je achtergelaten en je verdere
leven voor een groot deel bepaald.

Problemen lossen we op als ze zich stellen, dat hield je ons vaak voor.
Je was onze rots in de branding. Je ziekte, je laatste probleem was
niet bedoeld om op te lossen. Dat besefte je ook en je aanvaardde het.
Ook hierin heb je de juiste weg gevonden en deze vol vertrouwen,
geloof en overgave uitgewandeld. Jij hebt ons het leven op een
prachtige manier voorgeleefd, we kunnen niet anders dan in jouw
voetsporen verdergaan. Het gemis doet zoveel pijn, maar over een
tijdje zullen we ’s morgens weer gewekt worden door de eerste
zonnestralen en met een intense dankbaarheid aan je terugdenken.

We hebben een schitterende tijd met jou gehad, dank je wel.

Dag, dag lieve pap, dag fijne vriend, tot ziens.



