Ter herinnering aan

Jo Vincken

geboren te Haanrade op 24 juni 1921
overleden te Heerlen op 21 augustus 2000

echtgenoot van
Ria Dortants

Na een uitvaartplechtigheid in de Parochiekerk
Verschijning van de Onbeviekte Maagd te
Molenberg-Heerlen op zaterdag 26 augustus
2000, heeft aansluitend zijn crematie te Imsten-
rade plaatsgevonden.

Wij danken U hartelijk voor uw aanwezigheid
en blijken van meeleven.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zaterdag 7 oktober 2000 om 19.00 uur in de
parochiekerk Verschijning van de Onbevlekte
Maagd op de Molenberg-Heerlen.

Jo,

Bijna 50 jaar geleden

zijn wij in het huwelijk getreden.

Samen lachen, samen huilen;

eenweg geplaveid, soms met bochten en kuilen.
Wjj zijn deze weg steeds samen gegaan

maar nu..... nu ben je stil blijven staan.

Alleen verder zal niet gemakkelijk zijn.

En al doet het ook soms pijn,

de herinnering is mijn grote kracht

waardoor toch soms de zon weer lacht.

Pap,

Een goede vader was je voor jouw meiden.
Heel je liefde wilde je'aan ons wijden.

Wij zullen je rust en humor missen,

echter de herinnering kan niemand uitwissen.
Rustig was je tijdens je leven,

rustig ben je steeds gebleven.

Een liefdevolle vader, ook voor je schoonzonen;
een vader die anderen zijn aandacht wilde tonen.
Zo was je, 0ok je laatste dag!

We denken aan jou, met een traan en een lach.

Opa,

Wij vonden het iedere keer weer fijn

om bij L(;u en oma te zijn.

Graag hadden wij jullie nog lang samen gezien
maar wie weet, zie jij nu ons, misschien.
Alswij een lichtende ster aan de hemel zien staan

denken wij aan jou, opa; jij kijkt ons aan.



