


De familie dankt U hartelijk voor Uw zeer ge-

waardeerde blijken van medeleven betoond tijdens
de ziekte van vader, bij zijn overlijden en bii
de plechtige uitvaart.

Ter dankbare herinnering aan

JAN MATHIJS VOGELERS
weduwnaar van

MARIA HUBERTINA KNOREN

Hij werd geboren op 30 auBUstus 1B9l te Hulsberg
en is kalm en zacht, voorzien van de H. Sacramenten
der Zieken, in de Heer overleden te Brunssum op
21 oktober 1972. Op woensdag 25 oktober hebben
we hem in zijn geboorteplaats te ruste gelegd.

Stil en gelaten en zonder dat iemand het merkte
heeÍt hij zijn leven teruggegeven aan ziin Schepper.
Zoals hij geleefd heeft, zo is hij gestorven. Hij
was niet iemand, die op wilde vallen, integendeel
eerder bedeesd en teruggetrokken. Nooit wilde
hij iemand tot last zijn; altijd was hij met alles
tevreden. Voor zichzelÍ heeÍt hij nooit iets op-
geeist. Uiterst spaarzaam en zuinig heeft hij alles
gedaan voor zijn kinderen en kleinkinderen; als
die het goed hadden, dan was hij gelukkig,
Een ontzettend zware slag was voor hem de
vroegtijdige dood van moeder. Haar heeft hij erg
gemist en de eenzaamheid viel hem zwaar.
Heel zijn leven heeft hij kracht gevonden in zijn
onwankelbaar gelooÍ. Cod de Heer en het contact
met Hem kwam bij hem op de eerste plaals. Al
moest hij er zich naartoe slepen, naar de kerk
of de kapel ging hij.
Zoals hi.i gelooÍd heeÍt in de vreugde van het
eeuwige leven, zo geloven wii vast en zeker dat
God zijn trouwe dienaar na het lange leven, dat
hem hier gegund was, nu voorgoed in zijn eeuwige
vreugde heeft opgenomen.

Hij ruste in vrede.


