


Een dankbare herinnering aan

HARRY VONCKEN
echtgenoot van

TILLY HOESEN

Hij werd geboren te Sittard 10 maart
1925 en overleed aldaar 24 jan. 1980.

"De mens is niet meer dan een vleugje wind,
zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw".

(Ps 144)

Bij dit onverwachte en plotselinge afscheid
staan wij sprakeloos, want wie had hier nu op
gerekend? Maar - in Gods naam - het zii zo t

Wij zullen zijn grote liefde voor ons als een
kostbare herinnering in ons hart meedragen
en in zijn geest verder gaan. Hij was voor ons
een zorgzame man en een lieve vader, die erg
op huiselijkheid gesteld was. Ziin verantwoorde-
lijke taak op school vatte hij zeer serieus op.
Steeds heeÍt hij deze opdracht in alle beschei-
denheid, maar ook met grote toewijding vervuld.

Moge het abrupte einde van zijn verblijÍ temid-
den van ons, het begin zijn van een nieuw
leven bij Hem, op Wie hij steeds heeft ver-
trouwd.

Liefste Tilly, José en Hilde, ik had me ver-
heugd nog vele jaren bij jullie te zijn. Maar
God heeft me onverhoeds tot Zich geroepen.
Moge het jullie gegeven zijn om nog lang en
gelukkig met elkaar te leven.
Wilt mij in uw gebeden gedenken.

De familie dankt U hartelijk voor uw blijken
van medeleven.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag I maart a.s. om 19.00 uur
in de kerk van de H. Petrus te Sittard.


