om je heengaan treuren wij
— MONDIAL HILVERSUM om wat je was zijn wij dankbaar



Ter herinnering aan

WILLY WANDLER

Ridder in de orde van Oranje Nassau
Erelid van de fanfare St. Elisabeth

echtgenoot van

MIA JONGEN

Hij werd geboren op 11 april 1929 te Trofaiach

in Oostenrijk en overleed, gesterkt door de

H. Sacramenten, op 14 maart 1994 in het
ziekenhuis te Heerlen.

Hij werd op 18 maart d.o.v. begraven op het

R.K. Kerkhof van de H. Drievuldigheid te

Rimburg, na een plechtige requiemmis in
de parochiekerk aldaar.

Diep in ons hart weten wij dat 't voor hem
zo goed is.

De laatste jaren waren voor hem niet gemak-
kelijk, maar afscheid nemen doet pijn.

Hij was voor mij een lieve man en zorgzame
vader voor zijn kinderen en zolang het kon
een fijne opa voor Sjors, René, Elza, Lotte
en Treeske.

Muziek speelde een grote rol in zijn leven
tot het laatst kon hij er intens van genieten.

Wij willen iedereen bedanken voor de aan-
dacht en de liefdevolle verzorging die jullie
mijn man en onze vader de laatste jaren
hebben gegeven.

M. Wandler - Jongen,
kinderen en kleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 8 mei 1994 om 10.00 uur
in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid
te Rimburg.
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