


ln dankbare herinnering aan

Angela Senden - Wante

weduwe van

Lodewijk Jan Hubert Senden

X 25 oktober 1917 te Boschkapelle
ï 15 oktober 20A7 te Heerlen

Jouw handen hebben altiid voor ons gewerkt,

je was klein van stuk, maar oh zo sterk.

Jouw hart heeft voor ons geklopt,

jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht"

Beetje voor beetje heb je ons verlaten,

we konden niet goed meer met ie praten.

Jouw blik, jouw ogen, de stilte,

dat deed vaak zeen

mam van vroeger was je niet meer.

De familie dankt u voor uw warme belangstelling
en uw aanwezigheid bij het aÍscheid. 

- Mam, bedankt voor alles

wat je voor ons hebt gedaan,

en terwijl we dit zeggen,

De zeswekendienst zal gehouden worden op glinstert in onze ogen een traan'

zaterdag 1 december 2OO7 om 19.00 uur in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide.


