


In liefdevolle herinnering aan

Elly (Ellen) Wassen

¥ 16 december 1952 T 1 december 2022

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 9 december
in crematorium Kerkrade.

Wij danken jullie voor de steun, medeleven en jullie
aanwezigheid bij het afscheid.

Elly (Ellen) Wassen, de oudste dochter van Frits en 't Mie Wassen,
grote “kleine” zus van Marian.

Al vroeg werd duidelijk dat haar gezondheid niet altijd even goed
was, maar dat weerhield haar er niet van om na haar middelbare
school te gaan werken als reisleidster bij Holland International.

Ze werd geplaatst in Tirol, Oostenrijk en daar heeft ze mooie tijden
gekend. Daarna verhuisde ze naar Innsbruck om het gasten naar
de zin te maken in restaurant Papageno en woonde met veel
plezier bij het vliegveld aldaar.

Na vele jaren werd ze door haar gezondheid gedwongen terug te
keren naar Rimburg, waar ze tot het eind van haar leven op
hetzelfde adres woonde, omringd door Marian en Wim, haar
familie en vele vrienden.

In goede tijden was zij een echte gangmaker en heeft zij de
Facebook site van Rimburg onderhouden en deelde haar leven op
haar eigen pagina.

Nu is haar leven hier tot een einde gekomen.
Goede reis Elly (Ellen) en kom goed op je bestemming aan.
Adieé wa, Pfiat Eich, Servus.

Marian en Wim en de familie.



