


“Er is een tijd om een roos te plukken
en een tijd om zich de geur te
herinneren”

(Marcel Jouhandeau)
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In dankbare herinnering

Leo Wassen

Xt Landgraaf, 27 november 1914
7 Landgraaf, 22 juni 2002

echtgenoot van

Tiny
Wassen-Geenen

Je was bescheiden en behulpzaam,

een man van weinig woorden,

vaak vol humor.

Je kon genieten van kleine dingen,

zoals samenzijn, het gezang van de vogels,
een mooie roos.

Vol liefde en verdriet, maar ook dankbaar,
nemen we afscheid.

Lei, pap, opa bedankt!






