Massys

HEILIGE MOEDER, MAAK DAT DE
WONDEN DES HEEREN DIEP IN
MIJN HART GEDRUKT
MOGEN STAAN.



Jezus 1+ Maria 1 Joseph + H. Moeder Anna

Ter vrome nagedachtenis aan

Jan Willem Wauben
(gepensioneerd agent van politie, Heerlen)
echtgenoot van
Maria Helena Gulpen

De dierbare overledene werd geboren te

Geleen 24 Augustus 1891 en overleed te

Heerlen 19 Mei 1953, gesterkt door de
Genademiddelen der H. Kerk.

Een arbeidzaam en welbesteed leven werd
door de Schepper beéindigd, het leven van
'n eerlijk en oprecht man, diein de trouwe
vervulling van zijn plicht zich als christen
zocht te heiligen.

De slepende ziekte was voor hem een zwaar
kruis, maar .als wij gelijkvormig geworden
zijn door het lijden aan Christus' dood,
zullen wij ook gelijkvormig worden aan Zijn
heerlijkheid. Wij weten immers, dat wij,
wanneer onze aardse woning wordt af-
gebroken, van God in de hemel een woning
ontvangen, een huis, niet met handen ge-
maakt, dat eeuwig blijft, de heerlijkheid des
Vaders”.

Lieve man en vader, ons hart is bedroetd
om de scheiding, maar wij vertrouwen u toe
aan de almachtige God en bevelen u aan
Hem, wiens schepsel gij zijt.

.Barmhartige Heer, verblijd zijn ziel voor
Uw aanschijn en gedenk toch niet zijn mis-
slagen en fouten”.

(Gebeden der stervenden)



