


In liefdevolle herinnering aan

Hoe bijzonder is het.....

Lenie Wanen ..... als je kunt genieten van een

bloemetje midden in het veld
schigenite van Hoe bijzonder is het.....
.....als je de kracht van stenen voelt
Jos Velraads
Hoe bijzonder is het.....

# 4 april 1950 te Ubach over Worms .....alsje eenPaddenstoel vindt
+ 3 mei 2020 te Landgraaf ook al staat zij verscholen onder het mos

Hoe bijzonder is het.....
.....als je intens kunt genieten van de

kleine dingen in het leven
De afscheidsdienst heeft op 6 mei in besloten

kring plaatsgevonden. Lenie, zo bijzonder was jij.....

De familie dankt u voor uw steun en medeleven.



