


Ter herinnering aan

HENDRICA ANTONETTA
GERTRUDA WEEGELS

echtgenote uit 't eerste huwelijk van wijlen

Martinus Hubertus Aspers
echtgenote uit 't tweede huwelijk van wijlen

Lambertus van Lier

Geboren te Weert op 13 juli 1893
Overleden te Ubach over Worms op 18 juni
1979, gesterkt door de sacramenten
der zieken.

Wij mogen wel zeggen, dat over het leven
van deze dierbare overledene altijd de
schaduw van het kruis heeft gelegen: leed
en verdriet zijn haar niet gespaard.

Toch heeft dat haar niet verbitterd gemaakt.
Zij heeft het lijden gedragen in het voet-
spoor van Jezus Christus en ook in haar
leven is het wonder gebeurd: het lijden en
het verdriet hebben haar een levenswijsheid
gegeven, waardoor zij alles kon aanvaarden.
Zij was dankbaar voor alle goede zorgen
aan haar besteed, voor het meeleven van
mensen om haar heen.

Zij heelt de dood begroet als een bevrij-
ding uit lijden en pijn, in de onwankelbare

overtuiging, dat zij door de dood heen zou
binnengaan in het blijvend vaderland waar
niets dan vreugde zou zijn.

Wij dragen haar nu over in de handen van
de Heer van leven en dood.

Bij Hem zal zij veilig geborgen zijn.

Dat is onze troost.

,,Heer, geef haar de eeuwige rust en laat
het eeuwige licht haar verlichten’.

Wij danken U hartelijk voor de blijken van
medeleven ons betoond en voor uw deel-
neming bij het overlijden en de begrafenis
van haar die ons zo dierbaar was.

De zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 29 juli 1979 om 10.00 uur in de
Kapel van het Bejaardenhuis ,,Heereveld’’
Kloosterstraat te Ubach over Worms.



