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=== |n de vrede van Christus is ontslapen

Pieter Joseph Welters
begiftigd met de zilveren medaille
in de orde van Oranje-Nassau
weduwnaar van

Anna Maria Raab

Hij werd geboren te Ubach over
Worms 23 februari 1891, overleed
in het St. Gregorius-Ziekenhuis {e
Brunssum 17 juni 1967, gesterkt
met de H. Sacramenten der Zieken
en werd begraven te Waubach
21 juni d.a.v.

Eenvoudig en oprecht is hij in nooit
wankelend geloof zijn levensweg ge-
gaan, zodat wij de hoop kunnen hebben,
dat hij nu reeds leeft, verenigd met
de verrezen Christus.

Dierbare kinderen, hebt dank voor uw
goede zorgen aan mij besteed, door
mijn bidden zal ik het goed maken.
God zegene en beware u.

Gij allen, mijn talrijke vrienden, bewijst
mij uw vriendschap door mij te gedenken
in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

R.K.B.V. St. Jozef Ubach over Worms



