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JEZUS + MARIA +{  JOSEPH

In de gebeden der gelovigen en in het H. Misoffer
det Priesters wordt aanbevolen
de ziel van zaliger

Maria Mathias Joseph Wetzels
Lid van de H. Familie

Weduwnaar van
Josephina Peters

De dierbare overledene werd geboren op 19 Maart
1870 te Rimburg en overleed aldaar, voorzien van
de H.H. Sacramenten der Stervenden, op 18 Juli
1958.

¥

De goede oude vader is heengegaan. Bezield met
een levendig geloof, wandelde hij voor de Heer
in oprechtheid des harten. Daarom gingen hem de
vervulling van Gods aanbiddelijke Wil en Gods
belangen ter harte. Daarop steunde zijn blijmoedig-
heid van levensopvatting en vriendelijkheid in
de omgang. Dierbare vader, gij zijt dood, maar
uw licfde sterft niet. Uw mond zwijgt voor altijd,
maar uw leven spreekt en blijft spreken tot uw
kinderen.

Vader, wij danken U : groet moeder van ons.
Dierkare kinderen, ik dank U allen, want tot het
eind van mijn leven hebt gij mijn dagen aange-
naam gemaakt.

Kinderen en kleinkinderen blijft mij gedenken in
uw gebeden en gij mijn Priesterzoon gedenk mijj
aan het altaar des Heren.

.Op U, o Heer, hebik gehoopt, in eeuwigheid zal
ik niet beschaamd worden”.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil,




