MATER DOLOROSA.




Jezus + Maria - Jozef

Bid voor de ziel van zaliger

Wilhelmina Wetzels

Geboren te Rimburg 19 April 1886 en over-
leden aldaar 24 Oct. 1950 voorzien van de
H.H. Sacramenten der stervenden.

Schoon was haar leven, uitblinkend door diep
geloof en grote liefde tot God, een leven van
grote eenvoud en veel gebed, geduldig aan-
vaardend en in stilte dragend de levenskruis-
jes, welke nimmer gespaard blijven aan hen,
die God liefhebben.

Haar leven bleef afgekeerd van iedere wereldse
geest en van haar jeugd af bewaarde =zij haar
ziel in welgevallen bij God.

Na een lang en voorbeeldig gedragen lijden
is zij een beter leven ingegaan naar het Vader-
huis, waar geen dood meer zal zijn of droef-
heid en smart.

»Komt gezegende mijns Vaders, en neem bezit
van het rijk, dat voor u bereid is.” Geen oog
heeft gezien, geen cor gehoord en in geen
mensenhart is het opgekomen, wat God bereid
heeft voor hen, die Hem liefhebben.

Zij ruste in vrede.

O.L. Vrouw, Sterre der Zee, bid voor ons.




