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Ter vrome nagedachtenis aan Mevrouw

JOHANNA BEATRIX MARIA WEVE

cchtgenote, van de Heer
W. J. B. SCHWEITZER

Geboren  te Nijmegen 27 Maart 1882, overleden
te Heerlen 11' Februari 1949.

Zij was de trouwe én Tmijvere vrouw, die onvermoeid
de gangen van haar huis naging en één doel voor
ogen had : het welzijn van haar gezin.

Hiervoor heeft zij zich zelf opgeofferd, want zij deed
meer dan zij kon.

Zij wist een welverzorgd, warm milieu te scheppen,
dat ook gastvrij openstond; immers geen was er har-
telijker en guller voor verwanten en vrienden dan zij.
Dit alles kwam uit een edel en liefdevol gemoed wvoort,
dat haar cerst deed denken aan de evenmens, niet aan
zich zelf, en haar de behoeften van anderen vaak met
grote tact deed aanvoelen. -

Zo gestemd deed zij ook in stilte veel goed aan hen,
die dit nodig hadden. Tegelijk bezielde haar een hoog
plichtsgevoel en dit werd door een levend geloof gevoed.
De godsdienst was de kracht van haar leven; zij heeft
oprecht en eenvpudig getracht, zich gevend, dichter te
naderen tot het Hart van Onze Lieve Heer.

Dit onverwachte stcrven behoefde zij dan ook niet te
duchten.

Dierbare man, wij zijn samen gelukkig geweest. Gij weet
hoe gaarne ik bij U gebleven/iware. Nu roept God mij
van U weg naar Zijn Huis. Hier is het, dat wij elkander
terug wvinden zullen.

Kinderen, ik heb U allen zonder enig onderscheid als
moeder bemind en verzorgd. Vergeet mij nu niet; weest
de troost van uw vader en blijft gedenken hoe ik u ben
voorgegaan.

Mijn Jezus barmhartigheid.
Zoet Hart van Maria, wees mijn Heil.



