Ter dankbare herinnering aan

PHILOMENA AGNES WIJNANDS

echtgenote van

Hub Damrow

Geboren te Voerendaal op 10 oktober 1932,

stierf zij, na een langdurig en pijnlijk ziekbed,

in het ziekenhuis te Heerlen op 15 april 1987.

Na een plechtige Eucharistieviering werd haar

lichaam bijgezet op het kerkhof te Rimburg,
op 18 april 1987.

Zij leefde dat woord van St.Jan:

.Kinderen laten wij liefhebben, niet met het
woord of de tong, maar met de daad en in
waarheid.”

Zo ging zij ons v60r in gelovige eerbied voor
God, ons lerend, om niet aan ons zelf, maar
alleen aan anderen te denken.

Met groot geduld heeft zij veel geleden, voor
ons allen een voorbeeld.

Terwijl wij Pasen vieren op aarde, viert zij haar
Pasen bij den verrezen Heer in de hemel.

Je hebt nu rust gevonden

al is vol droefheid ons hart.
Je lijden moeten zien en niet
afdoende kunnen helpen.
Dat was onze smart!

De familie Damrow dankt U hartelijk voor uw
medeleven.

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 24 mei 1987 om 10.15 uur in de
parochiekerk van Rimburg.



