


Wil in uw gebeden gedenken
Winand Joseph Wijnands

Onze dierbare overledene werd geboren in Sittard
25 juni 1920. Hij overleed - voorzien van het Sacra-
ment der zieken - in het ziekenhuis te Sittard 1
december 1974. Na een plechtige Eucharistieviering
in de parochiekerk van de H. Petrus hebben wij hem
5 december te Sittard begraven.

Een gemakkelijk leven heeft Willy niet gehad. Al
vroeg moest hij ervaren dat zijn gezondheid naliet
en dat hij vitgeschakeld werd. Een hele reeks van
jaren is hij noodgedwongen als invalide door het
leven moeten gaan. En dat viel hem wel eens zwaar.
Zoveel als hij kon verzorgde hij alles in het stille
en knusse huis aan de Stationsstraat, waar hij
samen met twee zusjes zijn dagen sleet. De perio-
den tussen de herhaalde verblijven in ‘t ziekenhuis,
besteedde hij helemaal aan zorg speciaal voor zijn
zus, die die zorg het meeste nodig had.

Gelaten en geduldig heeft hij de ongemakken van
zijn invaliditeit gedragen. Hij wist en voelde dat
een lang en onbekommerd leven niet zijn deel zou
worden. En dat heeft hij - zij het soms met moeite
geaccepteerd.

Wij bidden vandaag dat hij moge rusten in vrede
en dat de Heer van leven en dood hem moge op-
nemen in de plaats, waar geen pijn en benauwd-
heid meer is, waar geen ziekte en gebreken meer
zijn, maar waar enkel vrede, vreugde en blijheid is,
omdat de Heer zelf daar alles in allen is.

Begr. ondern. W. Wauben Sittard, tel. 3572

De familie dankt U hartelijk voor de blijken van
medeleven bij het overlijden en de begrafenis.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag
12 januari 1975 om 9 vur in de St. Petruskerk te
Sittard.



