


Ter herinnering aan
Lei de Wijs

echtgenoot van ging je heen, niet onverwacht.

Na een strijd, moeizaam gestreden

M arijk e Buddin g Niemand wist hoeveel jij hebt geleden
onuitputtelijk was je kracht,
* 24 oktober 1954 te Ubach over Worms maar ook hieraan kwam een einde.
t & december 2010 te Heerlen ‘
Het deed je zeer ons te laten staan,
maar hierbij hebben wij vrede,

omdat je nu kunt rusten gaan.

De familie dankt allen hartelijk voor het
betoonde medeleven en de belangstelling.



