Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God, voor al wat leeft.



Dankbare herinnering aan
MARIE LOUISE WILDENBEEST

geboren te Brussel 15 januari 1911, voorzien
van de H. Sacramenten overleden te Sittard
3 oktober 1979.

Zij was een gelovige vrouw met een heel
eigen persoonlijkheid. Door haar grote belang-
stelling voor alles wat in omgeving en wereld
omgaat, had zij een scherpe kijk op mensen,
dingen, gebeurtenissen en toestanden. Zo-
doende kon zij met iedereen en over alles
meepraten, evenwel zonder zichzelf ooit op
de voorgrond te plaatsen.

Heel haar leven heeft zij samen met haar
enige zuster doorgebracht.

In bezorgdheid om elkaar heeft de een de
ander gespaard en als het ware verwend.
Evenwichtig en moedig verwerkte zij haar
ziekten, met name ook de laatste, die haar
veel ongemak en pijn bezorgde.

Hoewel zij zich bewust was van de ernst van
de situatie, beklaagde zij zich niet, maar heeft
zij waarschijnlijk veel meer verdragen dan wij
vermoeden. Heeft God haar daarom een lange
weg naar het einde bespaard door haar wens
in vervulling te laten gaan? Thuis en in het
gezelschap van al degenen, die zij graag om
zich heen zag, is zij zacht en vredig overge-
gaan naar het andere leven, haar Heer tege-

moet, aan wie zij zich in eenvoud en diep
geloof had toevertrouwd.

Mijn goede zus, familie, buren en trouwe
helpers, hartelijk dank voor jullie genegenheid
en trouwe toewijding.

Wij blijven in God verbonden. Bidt voor mij.

De familie dankt U hartelijk voor de blijken
van medeleven bij het overlijden en de
begrafenis.

De plechtige zeswekendienst heeft plaats in de
parochiekerk van de H. Bernadette te Sittard-
Baandert op zondag 18 november om 10.30 uur.

Begr. ondern. W. Wauben b.v. Sittard tel. 13572



