


»IK zal juichen en jubelen, Heer,

om Uw goedheid, omdat Gij ge-

nadig op mij hebt neergeme}x;x!”so
S,

In het H. Offer der Mis en in uw gebeden
wordt aanbevolen

ZUSTER MARJA ALIDA, S.N.D.
M. H. EMELIE WILLEMS

Geboren 30.4.1895 te Hoensbroek, ingetre-
den in de Congregatie der Zusters van
O.L. Vrouw te Miilhausen, Bezirk Diissel-
dorf 20.7.1915, door H., Geloften aan Chris-
tus verbonden 10.4.1918, opgenomen in het
huis van de Hemelse Vader 7.1.1964.

»De goede strijd heb ik gestreden, mijn
loopbaan volbracht, het geloof bewaard,
nu wacht mij de kroon der gerechtigheid”,
zo schreef Paulus aan hen, die hij zou
achterlaten. Deze woorden kan onze lieve
overledene tot de hare maken, nu zij door
de hemelse Vader is opgeroepen. Nu zal
zij weten wat de vreugde is, waarmee God
de mensen opwacht, die Hem liefhebben.
Opgegroeid in de schoot van een diep-
gelovig gezin heeft Zuster Maria Alida
met grote liefde en opgeruimdheid God
gediend.

Toen God haar in de lijdensschool van een
smartelijke ziekte riep, heeft zij dit Apos-
tolaat van het offer, tot haar stil heen-
gaan op de avond van 7 Januari, met
voorbeeldig geduld beoefend.

God, die alles weet en ziet en alles be-
stuurt, zal haar de volle maat van Zijn
Licht en vreugde geven.

R. I P.
»Mijn Jezus, barmhartigheid!”



