


Jezus! Maria! Joseph!

]

Bidt voor de zielerust van Zaliger
DEN HEER

Leopold Xhonneux,
godvruchtig overleden den-19 Juni 1905 te Maas-
tricht (Calvarieberg), in den ouderdom van 41
jaar, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Oudste zoon van een talrijk gezin, was de dier-
bare overledene voor de andere weezen een goed
en liefdevol vader. Zich geheel aan hen wijdende,
kon hij met den Apostel zeggen : »Gij zijt getuigen
geweest van mijn werken en vermoeienissen, gij
weet, hoezeer mijn gedrag rechtvaardig is ge-
weest en onberispelijk.”

Hij heeft zonder vreeze berust in hetgeen hem
is overkomen, in zijn laatste ure was zijn eenige
wensch zich voor te bereiden om te verschijnen
voor zijn Rechter.

»Hij was een eenvoudig en rechtvaardig man,
die God vreesde en het kwaad vluchtte.”” (Joh.1.1.)

»De goedheid zijns harten had hem aller ge-
negenheid verworven.’’ (Judith.)

Stervende ver van zijn dierbare familie, was
zijn laatste gedachte voor zijn Moeder, Broeders
en Zusters. Zijn laatste woord was: »lk ga u
verlaten, maar eens zullen wij elkander wederzien
in den hemel!”’

Bidt dan dikwijls voor de rust zijner ziel, opdat
de goede God hem de kleine fouten moge ver-
geven, welke hij door menschelijke zwakheid be-
gaan mocht hebben.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (100 d. afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Gulpen, Druk Firma M. Alberts.




