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Ter herinnering aan

CORNELIS ZONDAG Bedankt allemaal,

levensgezel van Afscheid nemen doet pijn
Treur niet, ik zal bij jullie Oma's zijn.

FIE NY PE ETE RS t
lk heb het leven liefgehad.
U allen evenzeer.

'É te Haarlem, 3 oktober 1920 Graag had ik hier nog wat verÍoefd,
t te Heerlen, 20 mei 1997 helaas dat mocht niet meer.

Hartelijk dank voor uw betoonde mede-
leven.

Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens, geniet.
Geniet van iedere nieuwe dag,
die U om niet gegeven.

Maar kijk in dank wel eens omhoog,
al is het maar voor even.


